
Alles wat de Kracht van de Wereld 
doet, wordt gedaan in een cirkel. 
De hemel is rond en ik heb gehoord 
dat de aarde rond is als een bal en 
de sterren ook. Als de wind op zijn 
krachtigst is, wervelt hij. 
Vogels maken ronde nesten want 
hun religie is dezelfde als de onze. 
De zon komt op en gaat onder 
in een cirkel. De maan doet het 
zelfde en beide zijn rond. Zelfs de 
seizoenen vormen een grote cirkel in 
hun wisseling en komen altijd terug 
bij waar ze waren. Het leven van 
een mens is een cirkel van kinder-
tijd naar kindertijd. En zo is de 
cirkel overal waar kracht beweegt. 
Zwarte Eland, Oglala Sioix  
(1863 – 1950)
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Ruim een half jaar geleden gaf Krystyna 
Bukowiec te kennen dat ze Stichting 
Roos behulpzaam wilde zijn bij het ver-
krijgen van een steen uit Polen. Dankzij 
haar inzet en voorbereidingen, waarbij 
zij gesteund werd door haar vriend 
Tomasz Sokolowski uit Sopot, konden wij 
in september jl. afreizen naar Gdansk, 
waar een kanjer van een steen, een 
prachtexemplaar, lag te wachten.

Het is een bijzondere week geweest 
waarin we werden uitgenodigd door de 
Pools-Nederlandse Kultuur Vereniging. 
Een gezellige avond waar we gastvrij 
werden ontvangen en in de gelegenheid 
werden gesteld het hoe-wat-en waarom 
van het Internationale Monument voor 
het Onbekende Kind nader toe te lich-
ten.

Een van die dagen nam Tomasz ons 
mee naar de steen die hij, even buiten 
Gdansk, voor ons gevonden had en die 
direct enthousiast onze goedkeuring 
kreeg als bijdrage aan het monument. 
In opgewekte stemming brachten we 
daarna een bezoek aan Gdansk waar 
Tomasz en zijn zoon Michel ons trots en 
met veel kennis van de historie hebben 
rondgeleid.

Steen voor steen
ontstaat er op het 

Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen
het Internationaal Monument 

voor het Onbekende Kind.
Honderdduizenden kilo’ s

rollen langzaam maar zeker naar ons toe.
Er is een oud gezegde:

Die een steen naar de hemel gooit,
krijgt hem zelf op het hoofd.

Met andere woorden:
het kwaad straft zichzelf.

Voor onze stenen hoeven wij dus niet
te vrezen. 

5 april 2004 
Herman van Veen

Krystyna Bukowiec.

Roman Adamski en Krzysztof Zygmunt van firma ‘ Ronde’ uit Gdansk uit Polen, het 
bedrijf dat de steen sponsort.

Op eigen gelegenheid bezochten we in 
de haven van Gdansk de tentoonstelling 
Solidarnosc’s’ en het voormalige con-
centratiekamp Stutthof, de plek waar 
in de Tweede Wereldoorlog de meest 
verschrikkelijke dingen hebben plaats 
gevonden. Beide plaatsen hebben erg 
veel indruk op ons gemaakt. Vooral het 
spoorlijntje bij Stutthof en het beeld  
van de berg ontelbare schoenen, waaron-
der zoveel kindermaatjes staan duidelijk 
op ons netvlies. De rozen verspreid op 
de schoenen…. door nabestaanden daar 
neergelegd……

De steen uit Polen dragen wij op aan 
alle kinderen op de wereld die lijden en 
sterven als gevolg van oorlogen. 

En route for the Unknown Child door Polen

Levenscirkel aan het strand van Jastrzebia 
Gora, Polen.



Aruba
Met de jeep op zoek naar een geschikte 
steen. Droog, stoffig, heet en indruk-
wekkend. 
Aruba is van oorsprong gevormd door ge-
stold vulkanisch materiaal. Het element 
aarde vormde door onderzees vulkanis-
me in de open oceaan een eiland.
Een eiland met veel oorspronkelijk land-
schap: vulkanisch gesteente in de ber-
gen, kleine baaitjes met zandstranden, 
glooiend landschap met verspreid liggend 
reusachtige rotsformaties met rotsblok-
ken in allerlei bizarre vormen. 
Het zijn steenrijke dagen, vooral de 
noordkust is een en al gigantische keien. 
Toch vinden we de steen voor het we-
reldmonument niet daar, maar onderaan 
de Hooiberg, de op een na grootste berg 

van het eiland. Een bijzondere steen 
van hooiberggiet, uniek op de wereld, 
wit met zwart, zoals het leven licht en 
donker kan zijn. Een prachtexemplaar 
dat nu in de cirkel het element aarde 
symboliseert.
Aarde is materie, stevig en stabiel, 
zorgt voor basis en bedding. Het bete-
kent daadkracht en begrenzing, houvast 
en veerkracht. Het is wat het is.
De Arubaanse steen vertegenwoordigt 
de herstellende kracht van de aarde.

IJsland
IJsland is een land van uitersten. 
Het verbaast ons niet dat hier de 
sagen nog volop leven. In dit land is 
alles indrukwekkend, bizarre geberg-
ten, actieve en uitgedoofde vulkanen, 
hete bronnen in lava- of ijsvelden.

Mirjam en Edwin, die in IJsland 
Stichting Roos vertegenwoordigen, 
hebben ons een geweldige dag bezorgd 
toen ze ons meenamen naar het land 
van ‘the hidden people’, de geboorte-
streek van de IJslandse steen.
Het is een vulkanische steen, een zes-
hoekige basaltkolom (columnar joint), 
die naar Nederland komt.
De firma Helgasson vond het een eer 
om deze steen aan het onbekende kind 
te schenken.

Kristín Jónasdóttir van de organisatie 
Barnaheill (Save the Children Iceland):
“De kinderen van IJsland hebben het 
over het algemeen goed. Met als uit-
gangspunt het Verdrag voor de Rechten 
van het Kind van de Verenigde Naties, 
waarvoor Save the Children zélf de 
grondslag legde, komt onze organisatie 

op voor kinderen en jongeren in moeilijke 
omstandigheden. Doel is kinderen en jon-
geren een stem te geven, schending van 
hun rechten tegen te gaan en directe en 
blijvende verbeteringen te realiseren in 
hun levensomstandigheden.”
Wat is er mooier dan dat een organisa-
tie met een dergelijke doelstelling met 
ons wil samenwerken. We hebben het 
kunstwerk Roos aangeboden aan Save 
the Children en het Ministerie van Cul-
tuur. Samen zullen zij het Monument 
van het Onbekende Kind in IJsland vorm 
geven. Ook bij hen zal de onthulling op 
26 september plaats vinden. 

Op zoek naar de steen met Madzy Vleming.

Mirjam van de Waard en Edwin Zanen, contactpersonen in IJsland.

Deze columnar joint (basaltkolom) komt naar Nederland.

De ‘geboortplaats’ van de IJslandse steen.



Egypte
‘Sabah al-ward’ 
Als ambassadeurs van Stichting Roos kunnen we ons geen meer toepasselijke 
goedemorgen wens voorstellen op onze eerste dag in Egypte. ‘Sabah al-ward’ 
ofwel ‘een ochtend vol van rozen’.

En rozen begeleiden ons pad de dagen die we in Egypte doorbrengen.  We worden 
omringd met hartelijke zorgzaamheid en synchroniteit viert hoogtij. In een oude 
steengroeve in Assuan, die nog uit de tijd van de farao’s stamt, vinden we onze steen 
van rood graniet. Een gezamenlijk geschenk van de Minister van Cultuur Farouq 
Hosni en dhr. Naeem van de steengroeve Marmonil.
Binnen ons drukke programma hebben we allerlei bijzondere ontmoetingen, steeds 
de juiste mensen op de juiste tijd op de juiste plek.  Zo ontmoeten we al op onze 
heenreis in het vliegtuig dhr. Amr Taha, manager bij United Nations International 
Labour Organization.  Zijn organisatie houdt zich bezig met het bestrijden van 
kinderarbeid. Het probleem van kinderarbeid is een van de meest serieuze, wijdver-
spreide vraagstukken waar de wereld vandaag mee te maken heeft. Met 250 miljoen 
kinderen die daarbij betrokken zijn, raakt het de levens van bijna alle arme mensen 
op de wereld. 
Om bij de steengroeve te komen maken we een treinreis van Caïro naar Assuan. Een 
hele belevenis.  We zijn onder de indruk van alles wat we zien. Een manier van leven 
zoals het tweeduizend jaar geleden ook geweest moet zijn. Tijdens ons hele verblijf 
bezien we de dingen met andere ogen. Meer bewust van gedragingen van mensen en 
culturele verschillen. We hebben veel geleerd in Egypte. We voelden ons gesteund 
door de mensen van de Nederlandse Ambassade, onze contactpersoon Kees Hulsman 
en alle anderen. En we zijn ROOSachtig blij met de inzet van Kas Draaier en P&O 
Nedlloyd die het vervoer van de steen voor hun rekening nemen.

Herman van Veen Foundation

Nog niet zo lang geleden op 20 november 1989 hebben alle landen van de wereld 
met elkaar afgesproken dat ze goed voor de kinderen zullen zorgen. Dat ze alles 
zullen doen die kinderen waar dan ook te helpen. Zodat ze gezond zullen zijn, ze 
naar school kunnen gaan en blijer kunnen opgroeien in een veilige wereld. Er zijn 
54 afspraken gemaakt.                                                             
Een ervan vertelt ons dat kinderen recht hebben op gezondheid. Er zijn zo-
veel landen waar kinderen nog van honger doodgaan. Waar zelfs geen schoon 
water is om je mee te wassen, je tanden te poetsen, laat staan te drinken.                                                                                            
Zo is er ook een afspraak dat kinderen moeten mogen spelen, mogen dansen,
tekenen, zingen, toneelspelen. Maar hoe kan dat als je honger hebt, als je 
niet kunt lopen van de pijn? Ergens anders staat geschreven dat kinde-
ren geen soldaat mogen worden en toch vechten er kinderen in oorlogen. 
Schieten met echte kogels, worden door andere kinderen doodgeschoten.                                                                     
Voor deze en andere rechten staat de Herman van Veen Foundation.     
Stichting Roos maakt zich, als onderdeel van de Foundation, sterk voor het 
recht van het kind op gelijkheid, zonder onderscheid van ras, geloof of natio-
naliteit en voor het recht op begrip en liefde van zijn ouders en zijn omgeving.                                                                                           
Wil men een betere wereld, dan is het goed om aan de kinderen van de wereld  te 
denken. Kinderen hebben niet alleen de toekomst, maar wanneer je aan kinderen 
denkt kom je niet op het idee om oorlog te voeren. Als je kinderen voor ogen 
hebt, ga je zorgvuldiger om met de natuur en het milieu, zodat de wereld straks 
ook nog leefbaar is.                                                                                                

Op school.

Egyptische ezeldrijvertjes.

Van links naar rechts: Vice-minister Dr. Shoubashy, Kees Hulsman, Louis Piët, Sil, Mirjam, Minister van Cultuur Dr.Farouq Hosni.

Kinderen aan het werk.
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Draagt u ook uw steentje bij ?

De gemiddelde kosten van een steen 
zijn ongeveer acht à tienduizend Euro. 
Wanneer u minimaal  € 17,50 overmaakt 
naar Stichting Roos, onder vermelding 
van uw naam en adres, helpt u mee het 
monument te realiseren en ontvangt u 
ook komend jaar onze nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door Donker Cultuurtechniek te Sneek

Imagine...

You may say I’m a dreamer... 
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us... 
and the world will live as one

John Lennon

Waarom ben je vriend van Roos ?

Op deze vraag ontvingen we het
volgende antwoord:
Omdat aandacht voor het Kind een 
mogelijkheid bij uitstek is om je hart 
te hóren en te laten spreken, steun ik 
de Stichting Roos van harte!
Daarbij komt dat ik de Mandala (een 
woord uit het Sanskriet dat ‘kring’ be-
tekent), een vorm van een levenscirkel, 
een warm hart toedraag en ik in het 
Monument voor het Onbekende Kind de 
ongelooflijk wonderlijke kracht van de 
cirkel in praktijk zie. Bij activiteiten 
die van deze Kracht uitgaan wil ik graag 
meedoen. 

José Witsiers-Bouwmans
 

Komt u ook naar het 5-jarig jubileum? 
Noteer nu in uw agenda: 27 juni 2004
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in de voorgaande nieuwsbrieven vindt jaar-
lijks een herdenkingsconcert plaats, in het Veenpark te Barger Compascuum.
Op 27 juni a.s. zal in het kader van het 5-jarig bestaan van Stichting Roos deze 
bijeenkomst een bijzonder tintje krijgen.
Graag nodigen wij u uit om deze dag samen met ons te delen. U bent van harte 
uitgenodigd om een wandeling door het veenpark te maken waar u tijdens de 
wandelroute diverse mooie gedichten kunt lezen, kunst kunt bekijken en tevens 
een herdenkingsconcert kunt bijwonen. Graag nodigen wij u, uw familie, vrien-
den en kenissen uit; u bent vanaf 12.00 uur van harte welkom om het jubileum 
met ons mee te vieren. Vrienden van Roos kunnen op 27 juni het veenpark gratis 
bezoeken.

Nog enkele exemplaren boek
‘Troost’  van Herman van Veen

Het in 2001 verschenen boek ‘Troost’  
is door Herman van Veen geschreven 
na het overlijden van zijn ouders. Dit 
prachtige boek was in korte tijd bij de 
boekhandel uitverkocht. Stichting Roos 
beschikt nog over een beperkt aantal 
‘Troost’  boeken die u kunt bestellen 
voor € 44,50 via Stichting Roos. De 
helft van de opbrengst komt ten goede 
aan Stichting Roos.

Onthulling monument
zondag 26 september
 
Op zondag 26 september aan-
staande vindt de onthulling van 
het eerste deel van het Monument 
voor het Onbekende Kind plaats. 

Op Nationaal Verstrooiterrein Delhuy-
zen op de Veluwe nabij Arnhem bent u 
van harte welkom om dit evenement bij 
te wonen. Stenen uit Aruba, Zweden, 
Polen, Frankrijk, IJsland en Egypte zijn 
inmiddels gearriveerd. Ook contactper-
sonen en ministers uit deze landen zullen 
bij de onthulling aanwezig zijn. 
Vrienden van Roos ontvangen hiervoor 
een persoonlijke uitnodiging. Wilt u er 
graag bij zijn en bent u nog geen vriend 
van Roos, maak dan een donatie over van 
minimaal van 17,50 Euro per jaar. 
U ontvangt dan naast de volgende 
nieuwsbrief tevens een uitnodiging voor 
26 september aanstaande. 

Roos: voor kinderen

overal

ter wereld.


